
  

Filmhuis Wirdum  
Op vrijdag 16 dec 

draaien we in het dorpshuis in 
Wirdum: 

 

“De Smaak 
van Water”   

  (1982)       
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regie: Orlow Seunke | Scenario: Seunke, Koopman, Kooi-

man| Cast: Dorijn Curvers, Anna ; Gerard Thoolen, Hes ; Joop Admiraal, Schram ; Hans van 

Tongeren, stagiaire ; Olga Zuiderhoek, Hes' vrouw. | Speelduur: 102 minuten   
 

 

Het speelfilmdebuut van Seunke, “De Smaak van Water” is geïnspireerd op de roman “De Bezoeker” 

van Györky Konràd uit 1976. Het verhaal gaat over een cynische, zich aan de regels houdende ambte-

naar ( gespeeld door Gerard Thoolen) bij de sociale dienst. Zijn leven verandert wanneer hij gecon-

fronteerd wordt met een meisje dat jarenlang door haar gestoorde ouders is opgesloten in een kast.  

De film werd in Venetië bekroond met de Gouden Leeuw. 

 

“De Smaak van Water” kreeg als eerste film de prijs 

van de Kring van Nederlandse filmjournalisten. In hun 

jubileumjaar werd de film deze zomer opnieuw ge-

draaid op het Nederlandse filmfestival in Utrecht en 

blijkt nog steeds actueel. 

Het geluid en camerawerk is van dezelfde filmers als 

van de film “Maaike Veearts”, Jan Musch en Tijs Tinber-

gen. Zij zullen deze avond ook zelf aanwezig zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Begin film 20.00 uur   

 

             Entree € 5,-          

Clara, Lia en Tineke 

 

Als je dit bericht liever niet ontvangt stuur dan even een mailtje        


